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INTRODUCTIE TOT DE TAI JOEAN

Bedankt dat je meedoet met de voorbede 
voor het Tai Joean volk. Elke dag van 22 tot en 
met 31 maart krijg je een email in de inbox met 
een stukje over de Tai Joean met 
gebedspunten.

Maar wie zijn de Tai Joean voor wie je gaat 
bidden?

De Tai Joean maken deel uit van de wijdere Tai 
etnische groep met gerelateerde talen, die 
wonen in Noord-Thailand, het oostelijke deel 
van Birma, Noord-Laos en de zuidwestelijke 
Yunnan provincie in China. De ruim zes miljoen 
grote bevolkingsgroep staat in Thailand 
bekend als het Noord-Thaise volk of zoals ze 
zichzelf noemen, de Konmuang. Het zijn 
voornamelijk boeddhisten, met onderliggende 
animistische geloofspraktijken, en ze hebben 
het evangelie al vele generaties niet 
aangenomen.

Ondanks het feit dat de eerste Tai Joean gemeentes zich 
ruim honderdvijftig jaar geleden begonnen te vormen, zijn 
vandaag de dag minder dan 1% van de Tai Joean christen. 
Ten dele komt dit vanwege de scheiding tussen de levens 
van de christelijke en boeddhistische Tai Joean. Vandaag de 
dag heeft de Tai Joean gemeente moeite met het bereiken 
van hun volksgenoten doordat ze weinig open deuren 
hebben bij de boeddhisten.

Een vruchtbare werkwijze die het Tai Joean team heeft 
ontdekt is het opstarten van Christelijke groepen door 
plaatselijke gelovigen samen met buitenlandse Christenen, 
die zodoende een positieve getuigenis hebben naar de 
boeddhisten. Bedankt dat je meebidt met de tweede 
jaarlijkse 10 Dagen van gebed voor de Tai Joean!

10 DAGEN VAN GEBED
voor het Tai Joean volk 



GEESTELIJKE HONGER   DAG 1
Tsjang werd geboren in een Tai Joean dorp dicht bij de stad. 
Het gezin was in goeden doen, en van jongs af aan was hij 
dol op leren. Na de universiteit vond hij een goede baan in 
Bangkok en snel daarna een leuke vrouw. Tien jaren vlogen 
voorbij terwijl ze rijkdom en succes najaagden, maar de 
herinneringen aan de geestelijke vervlochtenheden van zijn 
jeugd, de aanbidding van geesten en goden bleven van tijd 
tot tijd in hem roeren.

Het gevoel kwam op dat zijn leven zinloos was, en hij besloot 
om met zijn vrouw terug naar Noord-Thailand te verhuizen 
om daar geestelijke inspiratie te zoeken. Hij bracht tijd door 
in de tempel met meditatie en zocht verbinding met de 
geestenwereld in de hoop om vrede te vinden.

Zoals Tsjang zijn er vele jonge Tai Joean. Beinvloed door de 
vooruitgang en rijkdom rondom hen, doet ze volop mee aan 
de race om meer, jagend naar succes. Maar ondanks het 
moderne leven dat ze leiden, blijven de ervaringen van hun 
kindertijd een belangrijke rol spelen.

Veel Tai Joean hechten groot belang aan hun geestelijk leven, 
en ze zoeken naar vervulling. Maar zonder dat ze weten leidt 
dat maar al te gemakkelijk naar duisternis vermomd als licht.

• Bid dat de Tai Joean God leren kennen – de 
ware God. Breng de Tai Joean in de zes 
noordelijke provincies van Thailand voor Gods 
troon en vraag dat Hij gelegenheden geeft 
aan hem die Hem kennen om vrijmoedig Zijn 
verhaal te delen.

• Bid voor de mensen die gebonden zijn door 
Satan, dat ze in Gods genade mogen 
ontsnappen van hun gebondenheden en hun 
hun harten naar God mogen keren.

BID
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GEEF VRIJELIJK   DAG 2
Een aantal Tai Joean christenen gingen naar een christenen onwelgezind 
dorpshoofd om toestemming te vragen voor een “toepansoek” 
(“gelukdeelplank”), een Noord-Thaise traditie van liefdadigheid, om van je 
overvloed te delen met anderen. Het antwoord van het dorpshoofd was een 
antwoord op gebed: "Oké!".

Het dorpshoofd wees drie helpers aan om mee te gaan met de groep 
christenen om 12 voorgeselecteerde gezinnen te bezoeken. Ze waren allemaal 
bejaard, veel hadden handicaps, en sommigen woonden helemaal op zichzelf.

De drie helpers waren eerst wat terughoudend, onzeker wat ze hiervan 
moesten verwachten. Wat er gebeurde was simpel: het erf van een huis 
opgaan, wat praten, een mand met goederen overhandigen (zoals noedels, 
shampoo, plantaardige olie), voor ze bidden, en afscheid nemen. De helpers 
werden aangeraakt, en een helper vroeg of hij de volgende keer weer mee 
mocht. Waarom beroerde dit simpele gebaar hun?

Wellicht omdat de christenen een zegen baden over elk gezin. Thaise 
boeddhisten geven aan monniken om een zegen over zich uitgesproken te 
krijgen, een uitwisseling. Wat de christenen deden was anders! Ze gaven niet 
alleen, maar zegenden bovendien! Dat verwarde een aantal van de bezochte 
mensen. Nadat ze de mand ontvangen hadden, baden zij een zegen voor de 
gevers. Christenen hebben Gods volle zegen al ontvangen en kunnen 
daardoor vrijelijk zegenen.

• Bid voor de christenen onder 
de Tai Joean, dat ze niet 
zullen opgeven om goed te 
doen en dat ze niet 
ontmoedigd worden in het 
verkondigen van het goede 
nieuws.

• Bid dat het principe van 
voor-wat-hoort-wat uit de 
harten van de Tai Joean 
verwijderd mag worden als 
ze het evangelie horen, en 
dat God hen laat zien dat 
Zijn genade volkomen gratis 
is in Christus.

BID
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GODS BESCHERMING   DAG 3
“Ik wist dat ik mijn portemonee niet op mijn buro had moeten laten liggen 
gisteren! Ik kan hem niet vinden!” “Thuis of op school?” “Op school.”

Gebeden voor de vermiste portemonee stegen op. Teamleden en vrienden 
begonnen mee te bidden. De kans dat de portemonee terug zou worden 
gebracht was klein, want er was al een nacht overheen gegaan, en daarbij 
komt nog de angst voor de gevolgen voor een student die deze 
portemonee wellicht had ontvreemd.

Na enkele uren kwam dit berichtje binnen van een leraar op de school: “Ik 
kom net van het koffiestalletje bij het tankstation, en de uitbaatster zei dat 
ze gisteravond na sluitingstijd een portemonee gevonden had onder een 
van de tafeltjes buiten. Toen ze in de portemonee keek, realiseerde ze zich 
dat hij van jou moest zijn, en dus heeft ze hem aan mij gegeven.”

Toen de zendeling en haar Tai Joean collega er naartoe reden om de 
portemonee op te halen, vroeg de leraar zich af: “Zou het echt zo zijn? Zou 
alles er nog inzitten?”

Ja, alles zat er nog in! Niets miste, en al het geld zat er ook nog in. “Hoe kan 
dat?” vroeg een andere Tai Joean leraar zich af.

De zendelinge zei: “Mijn vrienden en ik baden tot God en God moet mijn 
portemonee beschermd hebben.” De leraar antwoorde: “Een engel moet je 
portemonee beschermd hebben. Ik bid ook elke dag voor allerlei dingen.”

•Veel Tai Joean zijn zeer 
religieus, bid dat we wijsheid 
zullen hebben hoe we 
gesprekken op de juiste 
momenten meer geestelijke 
diepgang kunnen geven.

• Bid voor grotere wonderen om 
Gods karakter verder te 
openbaren onder de Tai Joean.

BID
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DISNEY ZONDAGS-
SCHOOL   DAY 4

“Oké! Alle kinderen mogen nu 
naar hun zondagsschool klasjes!” 
De kinderen verlaten gestaag de 
samenkomst om naar hun 
lokaaltjes te gaan. Na afloop van 
de dienst vroeg de bezoekende 
zendeling aan een meisje: “Wat 
hebben jullie vandaag geleerd in 
de zondagsschool?” Het kind liet 
een Disney kleurplaat zien.

De Tai Joean kerk heeft de 
afgelopen 150 jaar bijna geen 
groei doorgemaakt. Velen die 
christelijk zijn opgegroeid 
verlaten de kerk. Er zijn 
meerdere redenen voor het 
gebrek aan groei, maar veel 
gemeentes zijn effectief in het 
overdragen van het geloof aan 
de volgende generatie.

• Bid voor de Tai Joean gemeentes, veel hebben gebrek aan middelen, 
mensen, en de visie om de kinderen te onderwijzen en te bereiken.

• Bid dat de Tai Joean christelijke ouders het evangelie uitleggen aan hun 
kinderen en hun tot discipels maken.

• Bid dat hele gezinnen niet alleen geloven in Jezus, maar groeien in 
volwassenheid in Christus.

• Bid dat God mensen met een standvastig geloof stuurt om de “dwalende 
schapen” te bemoedigen en terug te brengen naar het huisgezin van God.

BID
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ZELF DOEN   DAG 5
Tieda is een goede dochter uit een invloedrijk gezin in haar dorpje. 
Ze komt uit een typische Tai Joean plattelandsgemeenschap, van 
zo'n 30 huizen. Omdat het dorpje dicht bij de hoofdplaats van het 
district ligt, ging ze daar naar de basis- en middelbare school, en 
daarna naar de provinciehoofdstad om een bacheloropleiding in 
meteorologie af te ronden. Als een slimme, ijverige en praktische 
jonge vrouw kon ze daarna een baan bemachtigen als ambtenaar in 
de meteorologische afdeling van de provinciale luchthaven.

In haar streven naar beroepsmatige groei deed ze vervolgens een 
masteropleiding en tegelijkertijd volgde ze Engelse lessen 
aangeboden door zendelingen in haar stad. Dit leidde tot een 
interesse in Jezus, en een bijbelstudie met zendelingen. Ze hadden 
lange gesprekken over de betekenis van het goede nieuws. De 
zendelingen bezochten meermalen haar dorpje en leerden Tieda's 
ouders en familieleden kennen.

Tieda is een “dochter van vrede” die de boodschappers van Jezus 
welkom heet in haar gemeenschap, maar ze heeft de boodschap van 
redding en genade nog niet ten volle begrepen. De nadruk op het 
zelf willen doen, alleen op jezelf te vertrouwen, vooral in geestelijke 
zaken –in overeenstemming met de boeddhistische leer– weerhoudt 
haar om volledig haar vertrouwen in Jezus te stellen.

• Bid voor Tieda, haar familie en 
vrienden in haar dorp van herkomst, 
en vele andere Thaise boeddhisten, 
dat ze Jezus zullen vertrouwen en zich 
aan Hem kunnen overgeven die alles 
voor hun gedaan heeft.

BID
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ALLES HEBBEN   DAG 6
“Ik dacht altijd dat ik alles had wat ik nodig had in mijn 
leven: goed eten, een fijn huis, een leuk gezin, ruim 
geld, goed onderwijs. Maar op goede dag tijdens een 
christelijk evenement op school realiseerde ik me dat ik 
echt iets miste. Ik had Jezus niet. En het gevoel welde 
in me op dat ik graag wilde dat Hij deel van mijn leven 
uit zou maken, ik wilde Hem volgen en dat mijn leven 
ergens naar toe leidde.”

Zelfgenoegzaamheid komt veel voor onder de 
welvarende middenklasse in Thailand, en vormt een 
barrière die mensen weerhoud van interesse in Jezus. 
Maar, ook al springt het niet direct in het oog, die 
behoefte aan Jezus ìs er.

Dit getuigenis van een Tai Joean eindexamenkandidaat 
laat een aantal dingen zien: ook al kan welvaart een 
obstakel zijn om je te realiseren dat je Jezus nodig 
hebt, de Heilige Geest spreekt op Zijn eigen wijze en in 
Zijn eigen tijd en trekt mensen naar Jezus. 
Conferenties en bijeenkomsten zijn geweldige 
gelegenheden voor Gods woord om uit te gaan en Zijn 
doelen te bereiken en zaden van geloof te zaaien.

• Bid voor de welvarende middenklasse, dat de 
goederen die hun omringen hun niet weerhouden 
om zich hun behoefte aan Jezus te realiseren.

• Bid voor conferenties en bijeenkomsten, vooral 
voor jongeren, dat wanneer Gods woord wordt 
gelezen, onderwezen en gezongen, dat de Heilige 
Geest zal bewegen en spreken tot de harten, en dat 
er een verlangen naar Jezus wordt opgewekt in 
ieder hart.

BID
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BEDIENING IN HET ZAKENLEVEN   DAG 7
Als jonge ondernemer werd ik uitgenodigd om deel te nemen 
aan een groep die beginnende ondernemers helpt om 
levensvatbare bedrijven te starten. Hoewel het goed klonk, 
was ik wel wat op mijn hoede, of deze door christenen 
opgezette en geleide ondersteuningsgroep niet een 
dekmantel was om ons te bekeren tot christenen. Dus ik was 
voorzichtig, en maakte vanaf het begin aan duidelijk dat ik en 
mijn familie volgelingen zijn van Boeddha, en dat we niet mee 
zouden doen met christelijke activiteiten.

Gedurende het eerste jaar van de ondersteuning en 
mentorschap voor mijn onderneming leerde en groeide ik 
zoveel, zowel als ondernemer maar ook persoonlijk. Ik kreeg 
niet alleen hulp in het zakendoen, maar ook onderwijs over 
zelfzorg en hoe persoonlijke groei een sleutel is voor een 
succesrijke onderneming.

Ik ben dankbaar voor deze christelijke zakengroep. Hun leiders 
hebben grote indruk op me gemaakt met hun bereidheid om 
te leren en hun liefde voor Thaise mensen. Hun holistische 
benadering in het helpen van ondernemers en bedrijven zoals 
het mijne stelde me meer op mijn gemak met christenen en ze 
hebben een grote rol in het ervaren van Gods zegeningen.

• Bid voor hen die een positieve indruk 
hebben gekregen van christenen, maar 
er nog niet aan toe zijn om hun harten 
volledig te openen om Jezus te 
ontvangen, dat God hun dichter bij 
verlossing zal brengen.

•Vraag God om zendelingen christenen 
onder de Tai Joean te inspireren met 
creatieve manieren om mensen lief te 
hebben omwille van het evangelie.

BID
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REGELTJES   DAG 8
Noe, een dertig jaar oude Tai Joean man, 
heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
een huiskring bij een zendelingengezin. Al 
ruim tien jaar heeft hij een relatie met een 
Thaise christen. Hij is geïnteresseerd in het 
christendom. Hij heeft zelfs duidelijk 
gemaakt dat hij Jezus wil volgen en hij 
gelooft alles wat hij tot nu toe geleerd 
heeft. Maar, zijn vriendin en haar familie 
sporen hem niet aan om de volgende stap 
te nemen. Waarom? De gemeente waar ze 
deel van uitmaken heeft een zeer rigide en 
formeel proces dat iedereen moet volgen 
om officieel een volgeling van Jezus te 
worden en lid van de kerk.

Bid voor Noe, die werkt als een leraar aan 
een internationale school waar hij 
geschiedenis en maatschappijleer geeft. Hij 
wil zijn leven aan Jezus geven, maar de 
barrières om deze stap te nemen zijn tot 
nu toe onoverkomelijk.

• Bid voor plaatselijke voorgangers om Noe te ondersteunen en 
te begeleiden zonder de zaken ingewikkelder te maken met 
regeltjes en bepalingen.

• Bid voor de Thaise kerk, dat ze liefderijke en verwelkomende 
gemeenschappen zullen vormen waar iedereen welkom is 
zonder een lange lijst van nietjes en welletjes.

• Bid voor het zendelingengezin die Noe begeleidt, dat ze hem 
kunnen bemoedigen om zich permanent aan Jezus toe te 
wijden.

• Bid voor Noe, dat hij Jezus mag vinden, die van hem houdt en 
hem accepteert zoals hij is.

BID
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ECONOMISCHE CRISIS, FAMILIECRISIS   DAG 9
Veel gezinnen, vooral op het platteland, maar ook in de steden, 
leven dicht bij de armoedegrens. Ze zijn afhankelijk van hun 
dagelijkse inkomen om eten te kunnen kopen voor het gezin 
die dag. In veel gezinnen hebben een of beide ouders een baan 
honderden kilometers verderop in een grotere stad of in een 
toeristische trekpleister. De kinderen worden dan in de zorg van 
de bejaarde grootouders of andere familieleden achter gelaten, 
en ze zien elkaar slechts een of twee keer per jaar. De invloed 
van afstand op de onderlinge gezinsrelaties zet spanning op de 
verbinding en de beinvloeding. De lockdowns en beperkingen 
door corona hebben deze fragiele situatie in veel gevallen nog 
eens verergerd. Veel Thaise mensen vrezen dat met  de 
werkgelegenheid, de politiek en de economie in een 
neergaande spiraal de hele samenleving op de schop komt, wat 
leidt tot allerlei problemen, misdaad en een verlies aan hoop. 
“Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van 
raadgevers brengt het tot bloei.” (Spreuken 11:14)

Er zijn veel mogelijkheden voor christenen om zout en licht in 
de wereld te zijn, om bij te dragen aan de samenleving door 
voorbede en door een getuige van Jezus te zijn.

Bid alsjeblieft voor omvorming in de 
Thaise samenleving:

•Dat gezinnen de kinderen die hun zijn 
toevertrouwd goed opvoeden, met goede 
morele normen, waarden en 
gedragsregels.

•Dat gezinnen samen blijven en niet 
worden opgesplitst.

•Dat de Tai Joean die zonder werk zijn 
komen zitten nieuw werk mogen vinden 
en dat de economie aantrekt.

• Bid voor veiligheid in de Tai Joean 
gemeenschappen in deze tijd.

•Dat de de Tai Joean God mogen leren 
kennen, en de waarheid over het leven.

BID
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DE KRACHT VAN VERLOSSING   DAG 10
Een vrouw van in de vijftig, verzwakt door haar ziekbed, schuifelde 
langzaam door haar huis om te zien wie er aan de deur was. “Dus je 
leeft nog!” was het commentaar wat haar begroette, “Ik wilde het echt 
met eigen ogen zien.” Voor de deur stond de minnares van haar man. 
“Ik heb geprobeerd om je om te laten brengen, weet je,” vervolgde de 
bezoekster. “Ik was zo jaloers op jou dat ik een geestendokter 
gevraagd heb om een geest te sturen om je van kant te maken en de 
concurrentie voor de attenties van je man de das om te doen. Maar de 
geest kwam onverrichterzake terug en zei tegen de geestendokter dat 
jou niets kon worden aangedaan omdat je beschermd wordt door een 
omheining van ondoordringbaar licht en kracht. De geestendokter zei 
dat het altijd zo is met christenen.” De uitgeputte vrouw was 
verbijsterd. Gedurende de jaren van ziekte en verlatenheid had ze ook 
haar kerkgang opgegeven. Ze was zelfs begonnen te twijfelen of ze 
nog wel echt een christen was. Ironisch genoeg leidde het getuigenis 
van de geestendokter tot de versterking van haar geloof en werd ze 
herinnerd aan Gods eeuwigdurende liefde en kracht voor hen die in 
Jezus geloven en hun leven aan Hem hebben toevertrouwd.

“Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende 
kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook 
voor andere volken.” (Romeinen 1:16)

• Bid voor de Tai Joean die christen 
zijn en die God hebben aanbeden in 
de gemeente maar die om een of 
andere reden niet meer naar de 
samenkomsten gaan, en hef hun op 
in gebed.

• Bid voor de vernieuwing van het 
geloof voor hen die ontmoedigd 
zijn, en voor het besef van de kracht 
van verlossing die hun toebehoord 
in Jezus.

• Bid dat de kracht van verlossing in 
Jezus vrijheid zal brengen aan hen 
die betoverd en gebonden zijn door 
andere geestelijke invloeden.

BID
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VERDER BIDDEN

Bedankt voor je trouwe gebed 
voor het Tai Joean volk de 
afgelopen 10 dagen. Als je 
regelmatig voor de Tai Joean wilt 
blijven bidden, sluit je dan aan bij 
de “Getrouwen” gebedsgroep. 
Als je je aanmeldt, dan ontvang 
je wekelijkse gebedspunten voor 
de Tai Joean. En als je feedback 
wilt geven of ideeën hebt hoe 
het de volgende keer nog beter 
kan, laat van je horen..!

taijoean@godat.work

nl.godat.work

10DAGEN VAN GEBED
 voor het Tai Joean volk 

email:taijoean@godat.work
https://nl.godat.work/
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